
Kind op maandag

Agenda

 

Hier leest u de 11e Opsteker van het schooljaar 2024-2025.
De IEP-toetsen en de doorstroomtoets van IEP zijn achter de rug, de
nieuwe plannen zijn gemaakt, de portfolio's zijn mee naar huis en kunnen
de kinderen met trots laten zien aan het thuisfront! 
Het is voor ons allemaal fijn dat het achter de rug is en dat we nu weer
verder kunnen. Natuurlijk eerst een week voorjaarsvakantie. Wij willen
iedereen een fijne vakantie wensen.

Voorjaarsvakantie
Atelier Abel komt in alle groepen
Complimentendag
Maandopening
Gilde leren groep 4/5 Natuurlessen “de natuurderij” 9:00 - 10:00 uur
Uitgifte Opsteker nummer 12

17 t/m 21 februari
             25 februari
               1 maart
               3 maart
               6 maart

Lucas 6:27-38.46-49 en 7:1-10  Bijzonder goed
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze hun vijanden lief moeten hebben. Ook
vertelt hij over twee mensen die een huis bouwen: de een bouwt op een
stevig fundament, de ander gewoon op het zand. Wie luistert naar de
woorden van Jezus en er ook echt wat mee doet, lijkt op iemand die zijn
huis bouwt op een stevig fundament. Na Jezus’ woorden komt een
Romeinse legeraanvoerder bij hem, die vraagt om zijn zieke slaaf te
genezen.

Lucas 7:11-17.36-50 en 8:4-15  Ik raak je aan
Bij de stad Naïn raakt Jezus een jongen aan die gestorven is. Hij laat de
jongen opstaan. In het huis van een farizeeër knielt een vrouw huilend bij
Jezus neer, zijn voeten worden nat door haar tranen. Ze droogt ze met haar
haren en zalft zijn voeten met olie. Later vertelt Jezus over de zaaier die
zaait op verschillende plaatsen – op de ene plaats komt veel tot bloei, op de
andere plaats niet.



Complimentendag

Heerlijke actie van de leerlingenraad

Het lijkt zo vanzelfsprekend, een complimentje geven als iets goed gaat. Toch
betrappen we onszelf erop dat we het vaker mogen doen! Wij willen ook door middel
van PBS kinderen betrappen op goed gedrag, zo gaat de leerling het gedrag herhalen.
Positieve woorden, daar worden we allemaal blijer van! Hoe positief ben jij en hoe vaak
geef jij een compliment?

Zaterdag 1 maart is het Nationale complimentendag! Elk mens en ieder kind is gevoelig
voor waardering. Sterker nog, waardering is een basisbehoefte. En het fijne is.... Een
compliment geven kost niets en levert een hoop op.

Hoe doe je dat eigenlijk, complimenteren? Zorg ervoor dat je compliment oprecht is,
persoonlijk en specifiek. Spreek alleen een compliment uit over wat je werkelijk
waardeert. Het is geen truc! Wees ook niet te algemeen. Zeg liever ‘Jij hebt lekker
gekookt’ dan ‘Het eten was lekker.’ En het is beter om een compliment te maken over
een mooi doelpunt dan om te zeggen ‘mooie wedstrijd’. En hoe ontvang je een
compliment? Simpel, zeg gewoon ‘Dank je wel’

De leerlingenraad wilde ook graag wat bedenken en uitgeven vanuit
het jeugdeducatiefonds. En dat kan! “Kunnen we niet een lekker
bakpakket geven aan de gezinnen van onze school?” Opperde de
leerlingenraad! Wat een lief en leuk idee. Het is bijna Valentijnsdag
en complimenten dag, dan kunnen de gezinnen iets voor elkaar of
voor een ander maken! 
14 februari krijgt ieder gezin een pakket om cupcakes te bakken. De
voorjaarsvakantie begint ook. Het is tegelijkertijd een leuke activiteit
om te doen! Het pakket is uitgezocht door Vayen en Joris, de poster
is gemaakt door Mathilde en Vera. 
“Is iedereen klaar? Bakken maar!” 
Veel bakplezier, namens de leerlingenraad!



Klankbordbijeenkomst 11 februari

Presentatieweek

Uitnodiging  - Kliederkerk

In de week van 10 t/m 14 maart zijn weer
de presentatiedagen van Fiers. Tijdens deze
week stellen we de school weer open voor
ouders en belangstellenden om op
bepaalde tijden in de klas/school te komen
kijken. Meer informatie over wanneer u in
welke klas kan kijken/meedoen krijgt u na
de vakantie.

Op zondag 2 maart is er weer een ‘kliederkerk’ georganiseerd door de kerk aan de Kerklaan. 
Voor jong en oud een uitnodiging om aan deze speciale dienst deel te nemen. Zie in de
bijlage de uitnodiging. Het begint om 09.30 uur en inloop vanaf 9.00 uur!

Afgelopen dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur was er een klankbordbijeenkomst. Dit keer
ging het over onze portfolio's, de weektaken en kind gesprekken. Het zijn schooldoelen waar
we op dit moment aan werken met de kinderen in alle groepen. Wij vinden dat kinderen
mogen leren om zichzelf te sturen, maar wat vinden onze ouders hiervan? Deze avond
gingen er ouders, leerkrachten en MR-leden in gesprek over het onderwerp. 

Wat leest u als ouder graag terug in het portfolio? Wat vindt u belangrijk in de
ontwikkeling van uw kind?

Wat vindt u als ouder van de (ouder) kind-gesprekken. Hoe kunnen kindgesprekken ook
waardevol zijn voor u als ouder? 

Hoe denkt u over de weektaak? Is het helpend voor onze kinderen om te werken met een
weektaak en uiteindelijk een agenda in groep 8?

We zullen hier nog een verslag over typen en dit met u delen. 
Het team en de MR nemen deze input van ouders mee, zodat we goed weten waar behoefte
aan is vanuit ouders en kinderen. Bedankt voor uw komst.



Kwink

Zoals we al in de maandopening hebben verteld. Zijn dit de posters van KWINK. 
Het gaat over ‘de verderkijker’. Een voorbeeld: Hoe vaak gebeurt het niet dat je een
grapje maakt en het grapje valt niet zo lekker bij de andere persoon. Kijk naar de
ander en wat zie je? Vond de ander het ook wel grappig? Zo niet, kun je het nog
herstellen? De posters hierboven zijn voor de onder-, midden- en bovenbouw.

Drentse Kinderjury

Wij zijn maandag begonnen met de Drentse Kinderjury. Dat
houdt in dat de kinderen in groep 7/8 verschillende boeken gaan
lezen. Er zijn tien boeken, waaronder thrillers,
geschiedenisboeken, spannende boeken en magische boeken.
Die gaan we beoordelen, en daar komt een top 3 uit. Na vier
maanden worden alle uitslagen bekeken en daar komt één
winnaar uit, en die is de winnaar van de Drentse Kinderjury 2025. 

Thijs en Elisa 



Groep 6
We hebben een drukke periode achter de rug. De toetsen zijn gemaakt. Ook hebben
we veel gewerkt aan taal, spelling, rekenen en lezen! Na de vakantie ronden we eerst
blok 6 van Pluspunt af. Daarna starten we in Pluspunt alweer met blok 7. Dan gaan we
druk aan de slag met het aftrekken van sommen als 1705-237. Dit moet goedkomen,
want onze groep is gek op HTE sommen!

Taal en spelling
Na de vakantie ronden we blok 5 van taal af. Daarna starten we met thema 6. Het
thema van blok 6 is ‘Ik weet’. Dit thema gaat over informeren. Als je meer wilt weten
over een onderwerp, ga je op zoek naar informatie. Zo kom je er veel over te weten en
kun je het ook overdragen. Bij groep 6 vertelt de hoofdpersoon uit het meeleesverhaal
over een vriendin die de gekste dingen meemaakt. Deze keer heeft ze een pinguïn in
een zwembad gezien! Maar dan ontdekt de hoofdpersoon dat op internet óók een gek
verhaal over een pinguïn stond. Dat was nepnieuws. Zou het verhaal over de pinguïn in
het zwembad dan ook verzonnen zijn? 

Voorwerpverhalen
We zijn in de klas aan de slag geweest met het bedenken van een eigen verhaal aan de hand
van drie zelf gekozen voorwerpen. Hieronder leest u een aantal verhalen. Veel leesplezier!

Verhaal 1:
Kipcorn de dop die woonde in een papierbak en hij woonde samen met zijn zusje de punteslijper.
Ze gingen naar buiten naar de speeltuin, maar daar was de gehaktbal en daar waren ze zo bang
voor dat ze gelijk weer naar het huis de papierbak renden. Zuzje de punten slijper die bleef staan
want zij hield wel van een gehaktbal maar wat ze niet wist, het was blijkbaar een kidnepper en
toen rende kipcorn de dop naar zijn zusje de punten slijper. Maar het was al te laat, maar kipcorn
de dop gaf niet op! Kipcorn de dop was heel snel en toen had hij zijn zusje en ze gingen naar de
papierbak lekker weer thuis en toen leefden ze nog lang en gelukkig.

Verhaal 2:
HET VERHAAL OVER DE BAD EEND, WATERFLES EN DE OORDOPJES SLANG
De bad eend Henderik. Er was eens een badeend en hij was dol op kleuren
Informatie over Henderik de bad eend: Hij zal dood gaan als hij geen kleur ziet
(dus als hij grijs, wit ziet)Hij was ooit een keer in zijn huisje gemaakt van kleur op
de bank kleur tv te kijken. Tot op een dag een waterfles kwam. De waterfles
kwam op Henderik af lopen en Henderik was bang, maar net op tijd kwam er een
soort slang. Hij had een soort rondjes en hij was wit. Hij redde Henderik en er
kwamen steeds meer van dat soort slangen maar ze waren er nu in het zwart wit
en ze kwamen er niet om hem te reden maar ze namen hem mee. Het
laboratoriem. Henderik werd in een test buis gelegd en hij werd
een.................EEN ASTROONAUT. Hij ging naar de maan naar Jupiter en nog veel
meer planeten. Een paar jaar later leefde hij nog lang en gelukkig.

Nieuws uit de groepen



Groep 7/8
Na de kerstvakantie zijn we vol goede moed begonnen aan de voorbereiding op de
IEP toetsen. Deze periode stond in het teken van herhaling en verdieping van de
leerdoelen die we het hele jaar door hebben behandeld. Het was geweldig om te zien
hoe iedereen een goede werkhouding liet zien en zich volledig inzette om de stof
goed onder de knie te krijgen.

Voor groep 8 was het een spannende tijd, want zij hebben de doorstroomtoetsen
gemaakt. Deze toetsen zijn een belangrijk onderdeel van hun schoolcarrière en het
was mooi om te zien hoe serieus ze hiermee omgingen. Nu de doorstroomtoetsen
achter de rug zijn, kunnen ze zich volledig richten op de laatste loodjes van het
schooljaar.

De inzet en het harde werken van alle leerlingen hebben hun vruchten afgeworpen.
We zijn trots op de vooruitgang die iedereen heeft geboekt en kijken vol vertrouwen
uit naar de resultaten van de IEP toetsen. De uitslag van de doorstroomtoets krijgen
wij half maart binnen en zal dan gedeeld worden met de kinderen en ouders.

Hieronder een aantal voorbeelden, Zo krijgen jullie als ouders ook een beetje een beeld hoe de
vraagstelling tijdens de IEP-toetsen is voor groep 7/8. 



Verjaardagen

cbsdeslagkrooie.nl

CBS De Slagkrooie 

Ringstraat 22

7848 BW Schoonoord

0591 - 38 24 12

cbsdeslagkrooie.nl@fiers.nu

Dinsdag 18 februari
Zondag     2 maart

Julianne
Yvonne

Groep 5
Groep 7


