Hier leest u de 1e Opsteker van het schooljaar.

We gaan weer starten volgende week!
Wilt u eraan denken dat de eerste bel
om 08.25 uur gaat en de leerlingen dan
naar binnen mogen? Om 08.30 uur
beginnen we met de lessen, het is fijn als
iedereen dan in het lokaal zit.

Eerste schooldag
Start Gouden weken

6 september Maandopening

9 september Schoolfotograaf

12 september Informatiemiddag ouders en kinderen

Uitgifte Opsteker nummer 2

2 september

Kind op maandag

MattheUs 19:13-15, 21:28-32 en 22:15-22 Zo kan het ook!

Jezus zegt dat de kinderen bij hem mogen komen: het koninkrijk van
God is er voor hen. Ook vertelt Jezus over twee zoons die een opdracht
krijgen van hun vader. De één zegt ja, maar doet het niet; de ander zegt
eerst nee, maar doet het uiteindelijk toch. Op de vraag of je belasting
aan de keizer moet betalen, zegt Jezus dat je aan de keizer moet geven
wat de keizer toebehoort en aan God wat Hem toebehoort

Exodus 1 en 2:1-25 Wie helpt jou?

De mensen van het volk Israél wonen in Egypte. Omdat de farao bang
is dat het volk groot en te sterk wordet, laat hij hen slavenwerk doen en
wil hij dat de pasgeboren zoons gedood worden. De vroedvrouwen
luisteren niet naar de farao, maar God. In die situatie wordt Moses
geboren. Zijn moeder legt hem in een mandje in het riet, waar hij
gevonden wordt door de dochter van de farao.

Juf Sandra vervangt juf Petricia tijdens haar verlof

Net als twee schooljaren geleden, mag ik het nieuwe schooljaar starten op de Slagkrooie. Ik
heb er veel zin in om juf Petricia tot de kerstvakantie te vervangen. In principe ben ik iedere
maandag op school en verder flexibel ook nog anderhalve dag per week. Mocht het nodig

zijn, dan ben ik te bereiken via sandra.katerberg@fiers.nu of via de leerkrachten op school.
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Eerste schooldag

Maandag 2 september beginnen we weer om 08.25 uur. Wij zijn vandaag allemaal weer op
school om alles weer netjes te maken voordat de lessen weer beginnen! Wij hebben er weer zin
in! U bent maandag 2 september welkom om even mee naar binnen te lopen met uw
kind(eren). Om 08.45 uur zullen de lessen van start gaan. Er staat koffie/thee in het speellokaal
voor wie wil.

Nieuwe leerlingen

Wat leuk! We mogen aan het begin van dit nieuwe schooljaar maar liefst vijf nieuwe
leerlingen verwelkomen in groep 1.

Welkom Lara-Lizzy, Lizette, Annabel, Alizea en Delila. We wensen jullie een fijne tijd toe bij
ons op de Slagkrooie!

Schoolkalender

De schoolkalender wordt in de week van 9 september aan de oudste kinderen uitgedeeld.
Op deze manier is iedereen op de hoogte van wat ons dit schooljaar allemaal te wachten
staat!

Schoolfotograaf

Maandag 9 september zal de schoolfotograaf komen. In de laatste Opsteker stond al dat we
een nieuwe schoolfotograaf hebben. Deze fotograaf zal 's morgens starten met de foto's van de
kinderen die op school zitten. Van 14.30 uur tot 15.15 uur maakt de fotograaf de foto's met de
broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten. Deze foto"s worden genomen op
inschrijving.

We zullen een activiteit in Parro openzetten waarop u zich kan inschrijven.

Informatiemiddag

Op donderdag 12 september gaat onze informatiemiddag plaatsvinden voor ouders én
kinderen. Een beetje anders dan anders. Deze middag start om 15.30 uur met een gezamenlijke
opening. Daarna zullen er twee rondes volgen waarin u kunt kijken met dw kind(eren) in de
klas(sen) van uw kind(eren). De eerste ronde is om 15.35 uur en de tweede ronden om 16.15
uur. De leerkrachten zullen u deze middag belangrijke informatie geven met betrekking tot de
groep. Daarnaast is er ook tijd om even met uw kind even te ‘proeven’ aan de nieuwe groep. Als
afsluiter is er om 17.00 uur voor iedereen kopje soep met een bolletje.

U komt toch ook? We willen u vragen u hiervoor aan te melden via de Parro agenda.




- \14

NIEUNS

Gouden Weken

Volgende week starten we weer. We gaan dan ook meteen van start met onze ‘Gouden weken'.
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer
in de klas. Zo maken we samen een stevige basis voor een goede groepsvorming en fijne sfeer.
Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels.

Schoolbieb

De schoolbieb start ook weer! En wel op maandag 2 september. Ook voor boeken thuis.
Van 14.30 uur tot 15.00 uur kunt u weer langskomen om boeken te lenen voor thuis. Wist u dat
u wel tot 8 boeken mee kan nemen? Hoe mooi is dat!

Gildeleren

Gedurende het hele schooljaar wordt er, naast onze talentmiddagen, extra aandacht besteed
aan talentontwikkeling door middel van ‘Gildeleren’

Het gaat hierbij om leren over wat je kan, door kennis te maken met allerlei soorten
activiteiten. Dat leidt tot een beter zelfinzicht en zelfvertrouwen doordat kinderen er achter
komen dat ze meer kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht.

Alle leerlingen krijgen over een periode van een aantal weken les van een “Gildemeester”. Deze
“Gildemeesters” zijn expert in hun vakgebied en dragen hun kennis en ervaring over en maken
zo de lessen extra interessant. Deze data zijn opgenomen in de nieuwe kalender.

Kunst & Cultuur

We zien Kunst & Cultuur als middel om kinderen te laten ervaren hoe mooi kunst kan zijn. We
geven kinderen de mogelijkheid om creatief bezig te zijn, te ervaren, te beleven en te
ontvangen. En vooral om kinderen te laten genieten, te laten wegdromen en inspiratie op te
laten doen. Bezig zijn met cultuureducatie betekent dat we kinderen de gelegenheid bieden om
hun creativiteit en inventiviteit in alle gebieden te ontwikkelen.

Vorig schooljaar heeft u kunnen genieten van onze jungle. Voor komend schooljaar gaan we
ook weer met een mooi project aan de slag! Daarnaast gaan de groepen 5,6,7 en 8 op een uitje
naar een museum. Ook hebben alle groepen van onze school een voorstelling komend jaar. De
data hiervoor kunt u, in de loop van dit schooljaar, vinden in de kalender op Parro.



Stagiaire

Even voorstellen...

Mijn naam is Manon Boer. Ik ben 26 jaar oud en woon in Schoonebeek. Ik heb een leuke
vriend met een mooi zoontje. Bij ons thuis is het nooit saai met een ondeugend hondje Puck
en kater Shinto waarmee altijd wat te beleven valt.

In mijn vrije tijd ben ik graag met van alles en nog wat bezig. Ik mag graag nagels zetten in
mijn nagelsalon, afspreken met vrienden en vriendinnen,

een terrasje pakken of gewoon lekker een filmpje kijken op
de bank. Wanneer ik niet op school ben en even geen vrije tijd
heb, ben ik te vinden als teamleider bij Albert Heijn.

Dit jaar komt u mij vast en zeker tegen op CBS de Slagkrooie
aangezien ik hier mag komen stagelopen. Ik volg de opleiding Pabo
(pedagogische academie basisonderwijs; of terwijl leerkracht
basisonderwijs). Deze opleiding volg ik op het NHL Stenden in
Emmen en ik hoop aan het einde van dit schooljaar mijn diploma
in ontvangst te nemen. Het eerste halfjaar mag ik stagelopen in
groep 7/8 en het laatste halfjaar in groep 1/2/3. Ik heb er in ieder
geval erg veel zin in en kijk uit naar een fijn en leerzaam

schooljaar op CBS de Slagkrooie!

Luizencontrole

In iedere week na een vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden, door moeders
van onze school. Wanneer er kinderen luizen of neten hebben worden de ouders op
de hoogte gebracht. 2 weken na deze controle is er een her controle in de groep
waar iemand met luizen zit. Mochten er meer dan 3 leerlingen luizen of neten
hebben wordt de gehele groep op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht.




Zondag 1 september
Zaterdag 7 september
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september
Zondag 8 september

Groep 6
Youri Groep 6
Zoé Groep 5
Lars Groep 3
Stacy Groep 8
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NIEUWS

CBS De Slagkrooie
Ringstraat 22

7848 BW Schoonoord
0591 -3824 12

cbsdeslagkrooie.nl@fiers.nu

cbsdeslagkrooie.nl



